
 

Collecte Zending  

Gaarkeukens in Cuba met hulp van jongeren  

TIP: Vertoon vlak voor de collecte de Powerpoint of de collectesheet. 

 

Collecte-afkondiging 

TIP: Vraag of de koster het licht plotseling kan uitdoen als je het woord Cuba noemt en weer 
aandoen als je Wanda Hernández zegt. Neem ook een aantal exemplaren van het mei-nummer 
(2026) van het magazine Petrus mee. 

 
Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie. Vandaag staat daarin het werk in 

Cuba centraal. (licht valt uit, even een stilte laten vallen). Dat het licht plotseling uitvalt, zijn 

Cubanen gewend. Het leven is daar al jarenlang, maar zeker de laatste tijd, heel erg zwaar. 

Er is tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Veel Cubanen vertrekken daarom naar het 

buitenland. Ouderen blijven eenzaam achter. De Cubaanse Wanda Hernández (licht gaat 

weer aan, laat eventueel haar foto zien in het Petrus-magazine) geeft licht in deze duisternis 

met haar pastoraal en diaconaal centrum. Ze geeft liturgische cursussen, werkt met symbolen 

van hoop, die mensen die nieuwe geestkracht geven. Maar ze stimuleert Cubanen ook om 

heel praktisch van betekenis te zijn voor elkaar: iedere week een warme maaltijd 

rondbrengen, iedere dag ontbijt aanbieden. En ondertussen een luisterend oor te zijn voor 

zovelen die in nood zijn. Hen nieuwe geestkracht voor geven voor weer een nieuwe dag. We 

bevelen deze collecte van harte bij jullie aan. Wie meer wil weten kan daarover lezen in dit 

Petrus-magazine.    

Bericht voor kerkblad of kerk-app 

Gaarkeukens in Cuba met hulp van jongeren 

In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide 
mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven eenzaam in schrijnende 
omstandigheden. Zo woont de 83-jarige Roberto in een kamertje van 2 bij 2 meter zonder 
sanitair en moet de 68-jarige Rosa rondkomen van een pensioen van 7 euro per maand. 
Wanda Hernández richtte een pastoraal en diaconaal centrum op. Cubanen komen hier 
samen voor liturgische cursussen, maar kijken ook om naar mensen in nood om, bijvoorbeeld 
via een gaarkeuken. Een groep vrijwilligers, waaronder ook jongeren, brengen de meest 
kwetsbaren iedere week een voedzame warme maaltijd en bieden gezelschap. Mensen 
kunnen er iedere dag ontbijten. Zo is dit centrum een baken van hoop en persoonlijke 
aandacht die het zware leven van Cubanen verlicht. 

Met de opbrengst van deze collecte steun je het werk van Kerk in Actie in Cuba en andere 

zendingsprojecten. Help je mee? Geef in de collecte of maak je gift over op NL 89 ABNA 0457 

457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Cuba, zending. Bedankt voor je bijdrage.  

Lees meer op: kerkinactie.nl/gaarkeukens-cuba 

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Bedankt! 


